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Secretariaat: Paul van Ostaijenlaan 2, 3001 Heverlee T 0474 969705 
Email: bond.gepens.bb@gmail.com Website: http://www.b-g-b.be 
 

Tijdschrift BGB, Verschijnt maandelijks 

V.U. Tony Lemmens, BB Diestsevest 40, 3000 Leuven 

 Mail, P924176 

 

Nieuwsbrief september 2023 

 

 

 

VAKANTIEGEVOEL 

 

 

 

 

De verlengde weekends en brugdagen, ik mis ze. De jaarlijkse langdurige vakantie, 

ik mis ze. De vakantieperiode is voorbij doch ik heb nauwelijks beseft dat het 

vakantie was. Men zegt wel eens dat gepensioneerden altijd vakantie hebben, het 

ganse jaar door. Dat kan dan wel zijn doch het vakantiegevoel is weg. Ook de 

hunkering naar vakantie is weggevallen. 

Voor mij is vakantie een ander levensritme, andere bezigheden dan we doorgaans 

gewend zijn, een beetje afstand nemen van de dagelijkse routine. Toegegeven, als 

gepensioneerde heb je ruim de tijd om vakantie te maken en dat moet niet 

noodzakelijk in die twee maanden juli en augustus zijn. 

Het bestuur van BGB zit ondertussen niet stil en is volop bezig met de 

voorbereiding van het activiteitenprogramma van volgend jaar: lezingen, 

daguitstappen, meerdaagse reizen, wandelingen en natuurlijk de jaarlijkse 

contactdag en programmadag. Misschien heb je een interessante voordracht 

bijgewoond, heb je een bezienswaardige plek bezocht of ken je een artiest of 

groepje waarvan je denkt: dat is nog iets voor BGB. Laat het ons weten! En wie 

weet komt je suggestie vroeg of laat in ons jaarprogramma terecht. Het is nu al 

uitkijken naar onze programmadag in november. 

 

Tony Lemmens 
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Jaarprogramma 2023 

 

Van 18 tot 22 september: Busreis naar Elzas en Vogezen – volzet 

Vrijdag 13 oktober: Herfstwandeling aan het Donkmeer in Berlare en bezoek aan 

kaasmakerij De Zuivelarij. 

Dinsdag 21 november: Programma- en jubilarissendag in Den Egger. 

Donderdag 14 december: Lezing ‘Volharden in de broosheid’ door theoloog Bert 

Roebben. 
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Daguitstap vrijdag 13 oktober 2023 

Herfstwandeling aan het Donkmeer in Berlare 

Bezoek kaasmakerij “De Zuivelarij” met degustatie 
 

Deze uitstap gaat richting het Donkmeer in Berlare. Bij aankomst gebruiken we 

naar gewoonte een koffie of thee met croissant in restaurant Elvira op de hoek van 

het Donkmeer. 

Hier kunnen we al een eerste blik werpen op de grootte van het Donkmeer. 

Na de koffie rijden we verder naar Berlare, waar we een bezoek brengen aan “De 

Zuivelarij”, een kleine kaasmakerij. Eerst krijgen we een rondleiding door de 

eigenaar zelf en daarna volgt een degustatie. Deze duurt normaal gezien drie uur, 

maar we hebben ingekort tot twee uur omdat we nog een druk programma hebben. 

Hij serveert daarbij zijn verschillende kazen: Berloumi, Labneh, viVie, enz. met 

aangepaste wijnen en dipsausjes en vertelt daarbij welke de beste combinaties zijn 

en ook waar deze producten in de handel verkrijgbaar zijn. 

 

Om 13u rijden we naar de start van de wandeling.  

Het Donkmeer is ontstaan door het buiten de oevers treden van de Schelde 

waarbij grote waterplassen ontstonden die in de lager gelegen gebieden werden 

uitgeschuurd. 

 

 
 

In de lager gelegen gebieden daarrond werd ook turf gestoken voor de verwarming 

van de huizen. Hierdoor is er een groot natuur- en recreatiegebied ontstaan. 

Zwemmers, zeilers, vissers, natuurliefhebbers, wandelaars en vogelspotters komen 

hier aan hun trekken. Er is zelfs een theater waar in de zomerperiode 

voorstellingen worden gegeven in en rond het water. 
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Ook Lucien Van Impe, onze vroegere tourwinnaar komt hier regelmatig langs 

gefietst om een praatje te slaan met de vissers aan de rand van het meer. 

Misschien zien we hem wel! 

Fred De Bruyne, een oud wielrenner uit de jaren 1950 tot 1960 en later 

verslaggever van vele wielerwedstrijden was geboren en getogen in Berlare. 

Op de parking maken we ons klaar voor de korte wandeling van 5 km rondom het 

meer met bezienswaardigheden onderweg: de mooie natuur die zich klaar maakt 

voor zijn winterslaap, de mooie villa’s aan de rand van het water, de watervogels die 

aan en af vliegen en de visser die op zijn grote vangst wacht. Neem ook eens een 

kijkje aan de kapel en aan de eendenkooi met het kooikerhuisje. 

De lange wandeling van 10 km maakt een grote boog rondom het Donkmeer en de 

massa’s turfputten die er omheen liggen. Meestal gaat het over onverharde wegen 

die goed begaanbaar en aangegeven zijn. De nummering is te volgen op het 

plannetje dat de begeleider heeft. Het laatste stuk van beide wandelingen volgt 

hetzelfde traject.  

De deelnemers die niet wensen te wandelen kunnen zich begeven naar het info-

center op enkele stappen van restaurant Elvira. Daar zijn terrassen en zitbanken 

waar je kan genieten van de omgeving, al of niet met een pintje of een ijsje. 

 

Om 16u nemen we de lunch in restaurant Elvira, waar we dit menu voor u kozen: 

 Aperitief met drie hapjes 

 Voorgerecht: Thaise pompoensoep – kokos – citroengras – kippenreepjes 

(zonder kip voor vegetariërs ). 

 Hoofdgerecht naar keuze: 

o Varkenswangen – kriekenbier – peperkoek – ajuin – mosterd – slaatje. 

o Cappellini – gepofte kerstomaatjes – look – basilicum – parmezaan – 

pijnboompitten. 

 Nagerecht: Chocolade – moelleux – vanille – cookiecrumble. 
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Het programma: 

 7u45 Opstap in Scherpenheuvel bij autocars Van Aerschot 

 8u15 Opstap in Rotselaar Rond Punt 

 10u00 Koffie/thee met croissant in restaurant Elvira 

 11u00 Bezoek kaasmakerij met degustatie 

 13u30 Vertrek wandeling van 5 en 10 km.  

 16u00 Lunch in restaurant Elvira. 

 17u30 Vertrek huiswaarts 

 18u45 Aankomst in Rotselaar 

 19u00 Aankomst bij Van Aerschot 

 

PRIJS: 50 € 

 

U ZORGT VOOR: aangenaam weer, aangepaste kledij en goede schoenen om de 

bezoeken en wandelingen comfortabel mee te maken.  

 

Let op! Deze daguitstap is beperkt tot 32 deelnemers. De kaasmakerij kan niet 

meer bezoekers verwelkomen. 

 

Jos Detiège en Jos Pelgroms 
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Verslag van Marie-Paule Lysy: 

Een dagje uit in Namur op 15 juli 2023 
 

Namen (of Namur in het Frans) is de hoofdstad van de Waalse Gemeenschap. De 

agglomeratie Groot-Namen telt ongeveer 110.000 inwoners in 25 deelgemeenten, 

waarvan de grootste Jambes is. Maar Namen zelf is een aangename kleine stad met 

allerlei bezienswaardigheden en dat is ons doel voor deze dag. 

Het is zaterdag 15 juli, het verkeer is kalm, de zon schijnt tussen enkele wolken en 

we zijn vroeger dan voorzien ter plaatse. Na een lekkere croissant en versterkende 

koffie in restaurant Les Tanneurs gaan we op weg onder begeleiding van onze 

Nederlandstalige gids Danielle.  

We komen aan de samenvloeiing van Samber en Maas, een indrukwekkende plek. 

Danielle vertelt dat men sporen van bewoners van rond 6000 vóór Christus heeft 

teruggevonden op de oever van de Samber, waaruit Namen zich heeft ontwikkeld. 

Op het water zien we plezierbootjes in ouderwetse stijl, de “Namourettes”, die de 

hele dag van de ene naar de andere oever varen. Van op de voetgangers- en 

fietsersbrug over de Maas, l’ Enjambée (een zinspeling op de gemeente Jambes die 

aan de andere kant van de Maas ligt) hebben we een goed zicht op het centrum van 

Namen en op de middeleeuwse citadel. Deze werd door Leopold II 

gedemilitariseerd en voor het publiek opengesteld. Om er gemakkelijk te komen 

werd in 1898 een funiculaire of kabelbaan gebouwd, waarvan een hedendaagse 

versie vandaag nog continu op en neer gaat. Vanop l’ Enjambée zien we verder op de 

Maas de mooie Pont de Jambes en, halfweg op de citadel, de schildpad van Jan 

Fabre in de zon blinken. Via de Pont de France over de Samber staan we op de 

plaats waar vroeger, juist aan de samenvloeiing, de “Grognon” was en we ontdekken 

een vrij recent gebouw, dat de naam le NID kreeg (= Namur Indépendante et 

Durable). Le NID (of nest) is een plaats waar de bewoners over hun stad en haar 

toekomst, over alle onderwerpen, mogen komen debatteren en waar ook 

tentoonstellingen worden gehouden.  

We nemen de Rue du Pont over de Samber. Van daaruit hebben wij een mooi zicht 

op de “Halle al’ chair” of vleeshuis, een prachtig gebouw in rode baksteen en het 

oudste bakstenen gebouw van Namen, dat na een grondige restauratie binnenkort 

het nieuwe Office du Tourisme zal worden. Iets verder staat een modern gebouw, 

het vroegere Maison de la Culture (cultureel centrum), dat na verbouwing de 

DELTA geworden is, waar alles wat met cultuur te maken heeft een plaats krijgt; 

er is zelfs een panoramisch terras. 

We lopen verder naar de Place d’Armes, vroeger de grote markt, waar regelmatig 

spektakels worden gehouden. Achteraan staat een plechtig gebouw met de naam 

Bourse, dat nooit als beurs heeft dienst gedaan. Aan de voet daarvan staan de twee 

mascottes van de stad met hun slakken, lachend om iedereen. Maar waarom 

slakken? Wel, in 1302 waren een aantal Namenaren van plan om de Vlamingen in de 

slag van de Gulden Sporen te gaan helpen, maar … ze kwamen te laat! De bijnaam 

‘langzaam’, ‘treuzelaar’ en dus ‘slakken’ is bijgebleven. 
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Juist om de hoek van de Bourse komen we aan het Belfort, dat eigenlijk geen 

belfort is maar wel één van de twee overblijvende torens van de eerste omwalling 

van Namen, die tien torens telde en die rond 1860 verwoest werd. Namen heeft 

vier stadsomwallingen gehad. Na de restauratie zal het Belfort open zijn voor het 

publiek. 

Door smalle aangename straatjes komen we aan de Place du Marché-aux-légumes 

waar de oudste kerk van Namen staat: Sint Jan-de-Doper. Na een storm rond 1614 

was het dak weggevlogen en moest het bovenste gedeelte herbouwd worden… en 

dat deel is zichtbaar scheef! Allerlei geruchten doen daarover de ronde, maar de 

belangrijkste reden is dat de kerk een beetje gezakt is. 

We laten het Félicien Ropsmuseum links liggen en komen aan de barokke Saint-

Loupkerk aan. Het was oorspronkelijk een kapel, door de Jezuïeten bedoeld om de 

mensen terug naar de katholieke kerk te doen komen. Zij kregen daarvoor zoveel 

geld dat ze de kapel konden vergroten en versieren. De kerk is nu een prachtig 

voorbeeld van de barok: de preekstoel, tien biechtstoelen in verschillende stijlen, 

marmeren kolommen, … en een orgel dat nog in volle restauratie is. 

Terug buiten komen we in de Rue de Fer aan een herenhuis van de 18e eeuw, tussen 

Koer en Tuin, dat door de eigenaars Stolnikoff omgeven werd met een muur waarop 

een zin uit de 16 eeuw kan gelezen worden: “Alsof je het verleden in je hand houdt, 

stevig en zonder haast, ga deze plek binnen en open het verleden zoals je je hand 

opent”. Het huis zelf is een museum geworden, het Museum van Oude Kunst, met 

naam TreM.a. De mensen hier leggen die naam uit als “Trésor du Moyen Âge” omdat 

er inderdaad echte middeleeuwse schatten te zien zijn. 

Wat verder komen we nog voorbij het theater van Namen, dat verschillende keren 

is opgebrand, en bereiken we het restaurant Les Tanneurs (op de plaats waar ooit 

een leerlooierij gevestigd was) juist op het ogenblik dat Rita, de andere gids, op 

het einde komt van haar uitleg over het liedje dat iedereen in Namen kent: Li bia 

Bouquet (het mooie bloemstuk). We gaan dus aan tafel voor een welverdiend 

middagmaal: een stuk quiche, een (enorm) varkenshaasje, appeltaart met ijs en 

koffie. 

We hebben tijd om rustig langs de Maas naar de Quai des Chasseurs Ardennais te 

lopen waar we om 15 uur verzamelen om aan boord van de boot ‘Meuse Ardennes’ te 

gaan. Er wacht ons een mooie cruise en ontdekking van de Maasvallei. Er is nogal 

wat wind, maar de zon schijnt en maakt alles zoveel aantrekkelijker. Op een aantal 

plaatsen vertelt de kapitein over wat we links en rechts van de Maas kunnen zien: 

het casino van Namen, de citadel natuurlijk, enkele kastelen, grote herenhuizen, en 

ook over de sluis nummer 9 van La Plante, waar we niet zo lang moeten wachten 

ondanks het niveauverschil van 1,80 m. De Maas is hier breed en wanneer we 

Wépion voorbij zijn, keert de boot gewoon terug. Maar bij de terugvaart is er nog 

één verrassing: we krijgen een drank naar keuze aangeboden, en de bieren van 

Namen kennen veel succes (Blanche de Namur, Houppe). 

Het is bijna 17 uur en ons avontuur in Namen loopt ten einde. Onze chauffeur is 

snel daar en we vertrekken, terug naar huis. Het was een mooie en boeiende dag!  
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Proficiat aan onze jubilarissen 
 

95 jaar in 2023: 

22 september 1928: Els Donné (CERA), weduwe van Rik Van Loon, 

Minderbroedersstraat 9B, 3000 Leuven 

90 jaar in 2023: 

8 september 1933: René Spreuwers (ABB), echtgenoot van Maria Vandezande, 

Kouterstraat 20, 3052 Blanden 

80 jaar in 2023: 

1 september 1943: Noel Claeys (AVEVE), echtgenoot van Annie Mespreuve, 

Muizendale 11, 9850 Landegem 

7 september 1943: Josee Briers (ABB), echtgenote van Freddy Abeloos, 

Lipsestraat 88, 3150 Haacht 

9 september 1943: Monique Ruytings (SBB-Acerta), echtgenote van Roger 

Vanmeldert, Kapelstraat 9, 3380 Bunsbeek 

18 september 1943: Magda Vandewijer (CERA), echtgenote van Clement Peeters, 

Fonteinstraat 135/0103, 3000 Leuven 

21 september 1943: Alfons Tierens (AVEVE), echtgenoot van Liliane De Keyzer, 

Letterheide 13, 2870 Puurs 

60 jaar gehuwd in 2023: 

12 september 1963: Julien Boon (ABB) met Mia Massant,  

Trolieberg 47, 3010 Kessel-Lo 

27 september 1963: Alfons Ingels (IDB) met Irma Vandermeulen, 

Zoutleeuwsesteenweg 15, 3440 Zoutleeuw 

50 jaar gehuwd in 2023: 

1 september 1973: Suzanne Verreck (ABB) met Roger Peetermans,  

Dutselstraat 134, 3220 Kortrijk-Dutsel 

6 september 1973: Germain Wyseur (CEM-KBC) met Brigitte Soenens, 

Beatrijslaan 49, 3110 Rotselaar 

29 september 1973: Hilda Hijde (ABB) met Jean-Paul Van Daele,  

Cardijnlaan 15, 9850 Nevele (Hansbeke) 

 

Onze deelneming aan familie van overleden leden 
 

6 juli 2023: Frans Bisschop (AVEVE), echtgenoot van Simonne Frans 

p/a Begrafenissen Koh-I-Noor, Grotesteenweg 145, 2600 Berchem 

18 juli 2023: Anna Swinnen, weduwe van Jozef Lievens (CERA) 

p/a Begrafenissen Pues, Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle 

23 juli 2023: Frans Roels (BB), weduwnaar van Maria Broeckx 

p/a Uitvaart Micheline Moons, Zijstraat 7, 2430 Vorst-Laakdal 
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Inschrijvingsformulier Daguitstap 

Donkmeer in Berlare en kaasmakerij De Zuivelarij 

vrijdag 13 oktober 2023 
 

Ingevuld formulier vóór 30 september 2023 sturen naar: 

Jos Detiège, Gebr. Massantstraat 26, 3020 Herent. Tel: 0477 342856 

of mailen naar: jos.detiège@telenet.be  

Inschrijven via de website www.b-g-b.be kan ook. 

 

Deelnemer 1: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Deelnemer 2: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mailadres:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel of GSM:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Menu keuze (kruis aan):  

[   ] Varkenswangen 

[   ] Cappellini 

Opstapplaats (kruis aan): 

[   ] 7u45: Autobussen Van Aerschot, Houwaartstraat 389, 3270 Scherpenheuvel  

[   ] 8u15: Rond Punt in Rotselaar 

 

Opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Deelnameprijs: € 50,00 per persoon. 

 

Ik stort ……………… € op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB met vermelding: 

naam deelnemer(s) en Daguitstap Donkmeer Berlare 

 

Datum: . . . / . . . / . . . . .  

Handtekening  

mailto:jos.detiège@telenet.be
about:blank

